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Bakker Dijkzeul

Bakker Dijkzeul in Vijthuizen weet niet meer wat hij moet
doen.

Hij is ten einde raad.

ledere keer verdwijnen er taartjes en gebakijes uit zijn winkel.
De taartjes en gebakjes staan in een glazen kast.

Je kunt ze zo zien staan: heerlijke gebakjes met slagroom en
taartjes met een rood-wit-blauw vlaggetje erop.

Zo'n taartje of gebakje staat op een mooi geribbeld
papiertje.

Op dat papiertje staat de naam van de bakker: Dijkzeul.

De bakker woont boven de winkel. Hij hoeft alleen maar
naar beneden te lopen en dan staat hij al in de winkel.

Hij snapt er echt niets van, hij heeft er zelfs over gedroomd.
In zijn droom stapte hij uit zijn bed en ging naar beneden.
Hij kwam in de winkel, zag dat er weer taartjes en gebakjes
uit de glazen kast weg waren, en liep toen naar de
winkeldeur om te kijken of die wel goed op slot zat.

Eén keer had hij in zijn slaap een schreeuw gegeven.

Zijn vrouw was er ook wakker van geworden.



‘Ga toch lekker slapen en maak je niet zo druk,’ had ze
gezegd.
Mopperend was hij toen weer in slaap gevallen.

Vandaag is bakker Dijkzeul, zoals elke dag, vroeg
opgestaan, want hij moet heel veel broden bakken en
taartjes maken.

De mensen komen graag naar zijn winkel, omdat ze het
brood en de taartjes heel lekker vinden.

Ze zeggen vaak: ‘lk ga even naar de warme bakker.




